
†
Groot is de leegte en het verdriet,  

mooi zijn de herinneringen aan 
 

De heer

Isedoor De Saedeleer
Weduwnaar van mevrouw Anna Coppens († 2015)

Geboren te Nieuwerkerken op 9 oktober 1932 en omringd  

door zijn familie, thuis overleden te Kerksken op 3 januari 2025.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael,  

Stationsstraat 13 te Haaltert op 

vrijdag 10 januari 2025 om 11.00 uur.
Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de crematie.

De asurne van Isedoor zal thuis een mooi plaatsje krijgen 

 naast de asurne van zijn lieve echtgenote Anna.

___________

 

Er is geen begroeting in het funerarium. 

Koester de mooie momenten met Isedoor in jullie hart. 

Dat hij ruste in vrede

 

Dit melden u diep bedroefd: 
 

Marina De Saedeleer 

Eddy en Martine De Saedeleer - Van Hecke 

Jean-Pierre en Nelly De Saedeleer - De Paepe 

Rita De Saedeleer 

Marc en Annick De Saedeleer - Van Damme 

 zijn kinderen 
Giovanni en Deborah De Saedeleer - Lievens en kinderen 

Tessa en Stijn De Saedeleer - Willockx en kinderen 

Jolien en Wouter De Saedeleer - D’hooge en zoon 

Jason en Hanne Van Overwaelle - Thienpont 

Joachim Van Overwaelle en kinderen 

Simon De Saedeleer 

Pieter De Saedeleer 

Sofie De Saedeleer 

 zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Zijn neven en nichten delen mee in hun verdriet 

 

De families De Saedeleer - Coppens - Mertens -  De Bolle  

Een oprecht dankwoord aan zijn huisartsen Dr. E. Ottoy en dr. E. De Prez, de thuisverpleegsters  

van Zorgzaam en aan zijn kinesist Jacques Decoene voor hun liefdevolle en warme zorgen.  

 

Rouwadres:  

Uitvaartzorg Bael, t.a.v. Fam. De Saedeleer - Coppens 

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be

 

Uitvaartzorg & Grafzerken Bael  Haaltert  - Denderhoutem - Mere - Borsbeke  054/33 36 83

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde
ben je rustig heengegaan


