
Met liefde en verdriet nemen we afscheid van

Mevrouw

Marcella De Leeneer
Weduwe van de heer Robert Kestemont († 2014)

Geboren te Denderhoutem op 8 september 1939 
en omringd door haar familie, thuis overleden te Denderhoutem 

op 23 november 2024, gesterkt door de gebeden van de kerk.

Lid van Okra en Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons 

afscheid te nemen van Marcella tijdens de uitvaartplechtigheid,

die zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op 
vrijdag 29 november 2024 om 11.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.00 uur.

Aansluitend herenigen wij Marcella met haar echtgenoot Robert 
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

Zij leeft verder in de harten van 

Rita en Eddy Kestemont - De Schrijver

Herman en Nancy Kestemont - Van Impe
 haar kinderen
Dimitri en Valerie De Schrijver - Ottevaere
     Elise, Julien

Mattias en Leticia De Schrijver - Linares
     Noé

Jochim en Kaat De Schrijver - Chiau

Lana Kestemont

Lars Kestemont
 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
 

Delen eveneens in dit verdriet: haar schoonzussen, neven en nichten.
 
De families: De Leeneer - Kestemont - De Coorde - Van Laethem

Een oprecht dankwoord aan haar huisarts dr. M. Andries, de thuisverpleging Els, Elleke, 
Hendrik, Deborah en alle medewerkers van i-mens, haar kinesist K. Lievens 
en iedereen die Marcella met veel liefde en warmte heeft omringd.

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Kestemont - De Leeneer
       Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online:  www.begrafenissen-bael.be

Rust nu maar uit,
 je hebt je strijd gestreden.
 Je hebt het met veel moed gedaan
 Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
 en wie kan voelen wat je hebt doorstaan†


