
We nemen afscheid van

de heer

Eddy Boudaer
weduwnaar van mevrouw Viviane Van Droogenbroeck († 2014)

Geboren te Haaltert op 15 februari 1954 en omringd
door zijn familie, overleden in de Palliatieve Eenheid “Charon”

van het ASZ te Aalst op 25 oktober 2024.

Lid van Sint-Hubertusvereniging

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert op

 donderdag 31 oktober 2024 om 11.00 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid om de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend herenigen wij Viviane en Eddy in de familiegrafkelder
op de begraafplaats te Haaltert.

_________

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Hij leeft verder in de harten van

Wendy en Annick Boudaer - Salembier
Bjorn en Anouschka Boudaer - De Clercq
	 Wout Boudaer
	 Hanne Boudaer
Glenn en Belna Boudaer - Ngana Khonde
	 Ysaline Boudaer
	 Khoéli Boudaer
� zijn kinderen en kleinkinderen
Jozef en Chantal (†) Boudaer - Vanderplasschen
	 kinderen en kleinkinderen
Suzanne (†) en Lucien (†) Boudaer - Pontzeele
	 kinderen en kleinkinderen
Freddy en Patricia Boudaer - Eeckhaut
	 kinderen en kleinkinderen
Danny en Linda Boudaer - Mertens
	 kinderen en kleinkinderen
Anne-Marie en Danny Boudaer - De Troyer
	  en kinderen
Rudy en Christel Boudaer - De Bleecker
	 en kinderen
� zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Boudaer - Van Droogenbroeck - Van Hoorebeek - De Vuyst

Een oprecht dankwoord aan zijn huisarts dr. L. De Winter en het voltallig personeel van
de palliatieve eenheid “Charon” van het ASZ te Aalst.
Tevens ook een bijzonder woord van dank aan Nicole Fannes en Albert Labro.

Rouwadres: 	 Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Eddy Boudaer
		  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Hij vond vreugde in de schoonheid van de natuur, 
de rust van zijn boomgaard en de stilte van de jacht. 

Zijn huis in Polen was zijn toevluchtsoord waar hij genoot 
van de eenvoud en de prachtige omgeving. 

Ondanks zijn ziekte bleef hij dromen en plannen maken.
 Hij had nog zoveel willen doen...

†


