
Omringd door haar kinderen

is zachtjes van ons heengegaan

Mevrouw

  Jeanine Van Dorpe
Weduwe van de heer Maurits Engerie († 2010)

Geboren te Aspelare op 1 september 1935 en overleden 

in het WZC Onze-Lieve-Vrouw te Roosdaal op 8 september 2024.

Gesterkt door de ziekenzalving.

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,

zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13

 te Haaltert op donderdag 12 september 2024 om 13.30 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 13.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de teraardebestelling waar wij Jeanine herenigen met haar

 echtgenoot Maurits in het familiegraf op de begraafplaats te Nederhasselt.

Begroeting
Een laatste groet brengen aan Jeanine kan in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 

te Haaltert op maandag, dinsdag en woensdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Zij leeft verder in de harten van

Marleen Engerie

Geert en Anja Engerie - Beurms

Dirk en Sonja Martens - Engerie

Luc en Peggy Engerie - Bogaert

Wim en Karine Engerie - Mertens

Frank en Anne Engerie - Cools

			 

� haar kinderen

Jonas en Silke Engerie - Cools

Fien, Louis

Liesbeth Engerie en vriend Thijs Lescouhier

Stijn Engerie en vriendin Shirley De Visscher

Timothy en Brenna Martens - der Weduwe

Emma Decloedt

Thomas Engerie en Natsja Maes

Nicolas Engerie 

Annelies Engerie
� haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten delen mee in hun verdriet

De families Van Dorpe - Engerie - De Neve - Wuytens

Een oprecht dankwoord aan 
Het voltallig personeel van het WZC Onze-Lieve-Vrouw Roosdaal, 

huisartsenpraktijk Haelterman, de thuisverpleging Lydia 

en allen die haar met goede zorgen en warmte hebben omringd.

Rouwadres 
Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Engerie - Van Dorpe

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het met veel moed gedaan

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan†


