
Omringd door haar geliefdenOmringd door haar geliefden

is zachtjes van ons heengegaanis zachtjes van ons heengegaan

MevrouwMevrouw

    MMarie - José Tasarie - José Tas
Weduwe van de heer Emiel De Leeuw (Weduwe van de heer Emiel De Leeuw (†† 2001) 2001)

Geboren te Kerksken op 19 juni 1934 en overleden Geboren te Kerksken op 19 juni 1934 en overleden 

in het ASZ te Aalst op 7 augustus 2024.in het ASZ te Aalst op 7 augustus 2024.

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,

zal plaatsvinden in de Sint-Gorikskerk te Haaltert opzal plaatsvinden in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op

 woensdag 14 augustus 2024 om 10.00 uur. woensdag 14 augustus 2024 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbariumAansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium

op de begraafplaats te Haaltert.op de begraafplaats te Haaltert.

Zij leeft verder in de harten van

Marleen en Eric De Leeuw - Van Peteghem

Ludwig en Greta De Leeuw - Van Impe

Danny De Leeuw

Eliane en Marc De Leeuw - Bernaerts

 haar kinderen

Evy Eeckhout

Wendy en David De Leeuw - Boterdael,

Yntse, Yelte

Daphne en Arno Buffel - Van Hove,

Leon, Liv

Sarah en Dennis Bernaerts - Stoks,

Edin

 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus (†), broer (†), schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Tas - De Leeuw - Temmerman - Torrekens

Begroeting
Een laatste groet brengen aan Marie-José kan in het Uitvaartcentrum Bael, 

Stationsstraat 13 te Haaltert op vrijdag en maandag van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres 
Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie De Leeuw - Tas

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren 
www.begrafenissen-bael.be

Niemand zal ons ooit ontnemen

 Wat gij ons altijd hebt gegeven


