En nu, nu werd je moe

je blik verzwakte.
De zon kwam op, te laat.

Omringd door zijn kinderen en kleinkinderen
is zachtjes van ons heengegaan

de heer

Marcel Bosmans

weduwnaar van mevrouw Martha Van Cauteren

geboren te Meldert op 22 mei 1934
en overleden in het A.S.Z. campus Aalst op 1 augustus 2015

Gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid met eucharistie,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal opgedragen worden
in de kapel van “Woonzorgcentrum Avondzon”
Botermelkstraat 12 te 9420 Erpe

op woensdag 5 augustus 2015 om 10 uur.
Samenkomst en begroeting vanaf 9.45 uur.

Aansluitend wordt de urne bijgeplaatst in het columbarium
op de begraafplaats van Lede.

U kan Marcel een laatste groet brengen in het mortuarium
van het “Woonzorgcentrum Avondzon”
Botermelkstraat 12 te 9420 Erpe.

Op weekdagen van 18 uur tot 20 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Marc Bosmans
Steffen en Kathleen Schelfaut - Bosmans
Niels, Tibo, Febe en Noor

Johan Bosmans
Debby Bosmans
Senne
Audrey en Diederik Bosmans - Benoot
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn schoonzusters, neven en nichten.

De familie Georgette Buyl en Frans Jans.

De familie Bosmans, Van Cauteren, Moortgat en Van der Snickt .
Met dank aan zijn huisarts Dr. Hans Christiaensen,

W.Z.C. Avondzon te Erpe en Solidariteit voor het gezin
voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Uitvaartzorg Calders
t.a.v. Familie Bosmans - Van Cauteren
Kleine Steenstraat 27 - 9420 Mere

Online condoleren: www.begrafenissencalders.be



